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2024 in de Franciscus Xaveriuskerk in Enkhuizen 

Wat hebben we veel gedaan en wat kunnen we met een goed 
gevoel terugkijken op 2024! 

Dit jaar willen wij u meenemen in de mooie dingen die in onze kerk en 
vanuit onze kerk zijn gedaan. Het jaar 2024 was daarmee rijk gevuld. 
Naast de vieringen die in het weekend plaatsvonden en waarbij vele 
mensen hun steentje hebben bijgedragen, gebeurden er nog veel meer 
dingen. Zoals u heeft kunnen lezen, blijven wij voorlopig open! En dit 
allemaal door onze geweldige vrijwilligers in onze kerk. Wilt u ook als 
vrijwilliger helpen? Meld u dan aan:bureau@xaverius.nl Wij zijn trots op 
een ieder en delen graag een aantal items met u. 
 
Waarom zou ik de kerk bezoeken? 
Daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor, en het fijne is dat alles 
goed is. 

• Vanwege de gemeenschap (om ergens bij te horen) 

• Koffie drinken na elke viering 

• Een uurtje per week voor jezelf 

• De koren (lekker zingen, ontspanning, Latijn/Engels leren, 
muzieknotatie volgen) 

• Bezinning, contemplatie, meditatie, rust, inspiratie 

• Een kaarsje opsteken bij Maria 

• De tradities en rituelen (verlangen naar vroeger) 

• In gesprek met een ander; gezelligheid met elkaar 

• Bijbelkennis 

• --------------------------------------------------------------- 
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Joyful Sprit met Taize liederen 
In januari heeft Joyful Spirit gezongen bij een heel sfeervolle viering 
rond Taizé. Voorgangers waren Els van Breemen en Gré Gobes. Voor 
deze viering hadden we allemaal liederen uit ons Taizé-repertoire (wat 
aardig groot is) gekozen. De liederen kenmerken zich door het steeds 
herhalen van een korte liedtekst, daardoor kon er ook makkelijker 
worden meegezongen, en dat werd ook ruim gedaan. 
We hebben met heel veel plezier gezongen in deze mooie viering. 
Eén van de teksten: “Daar waar liefde is, en vrede. Daar waar liefde is, 
daar is God. 
 
Carnaval met kinderkoor Sunshine 
11 februari vierden we in een goed gevulde kerk de gezinsviering met 
als thema CARNAVAL. De kinderen waren allemaal verkleed: we zagen 
kabouters, ninja's, piloten, allerlei dieren en nog veel meer. Er zaten 
zelfs verklede mensen in de kerk. We hadden hoog bezoek van Prinses 
Florellie, de Grootvorst en een oud prins van de carnavalsvereniging 
De Haringhoppers.  
Kapelaan Piets ging in deze viering voor en wist weer op een speelse 
manier, zodat de kinderen het ook konden volgen, de boodschap over 
te brengen.  
Tijdens de 
vredeswens 
deelden de 
kinderen slingers 
en hoedjes uit. 
Waardoor 
iedereen steeds 
meer in de 
stemming kwam.  
En ook Prinses 
Florellie ging 
uitdelen. Ze deelde onderscheidingen uit aan kapelaan Piets, Jacintha, 
Ria, Frank, Rens en alle kinderen die 
aanwezig waren in de kerk.  
Kortom een geslaagde viering. 
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Vluchtelingen 
In februari een emotionele viering met veel 
vluchtelingen in de kerk naar aanleiding van de 
reeds twee jaar durende oorlog in Oekraïne 
Er was prachtige zang en muziek door de 
Oekraïense artiesten op dwarsfluit, accordeon en 
piano. 
Het is waarschijnlijk dat deze herdenking jaarlijks 
herhaald gaat worden vanwege de voortdurende 
onrust in de wereld. 
 
Schoolklassen op bezoek  
De bovenbouw groepen van 
basisschool Pancratius en 
de Hoeksteen hebben de 
kerk in maart  bezocht. 
Kapelaan Peter Piets en 
onze koster Simon Out 
ontvingen de groepen. Ze 
hadden diverse attributen 
neergezet in de kerk om te 
laten zien. De kinderen 
waren zeer geïnteresseerd 
en stelden goede vragen. 
Peter hield de aandacht van 
de groep goed vast en 
vertelde over bijvoorbeeld 
het doopvont en het verhaal van Adam en Eva. Maar ook het 
Paasverhaal kwam aan bod en daar hadden de kinderen wel het een 

en ander over te vragen.  
De gedachtenisboom met leven en dood 
had ook de belangstelling.  
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Palmpasen met Sunshine 
Op 24 maart was het 
Palmpasen. Samen 
met de kinderen van 
de basisscholen 
Hoeksteen en 
Pancratius was er 
een heuse 
palmpasenoptocht 
met vele mooi 
versierde 
palmpasenstokken. 
Diaken Jules Post 
ging voor in de 
viering en hij wist het 
verhaal goed naar 

voren te brengen. Na afloop werden er vele mensen verblijd met een 
prachtige stok. 
 
Heiloo 
Van donderdag 4 t/m maandag 8 april kwam de schrijn 
met het reliek (een stuk van haar gebeente) van de 
Heilige Bernadette Soubirous naar Nederland  
en verbleef ook enkele dagen in het bisdom Noord-
Holland. 
Zaterdag 6 april waren vanuit Enkhuizen enkele 
parochianen bij het inspirerende programma aanwezig  
en maakten deel uit van de processie over het 
heiligdom in Heiloo 
(bedevaartoord O.-
L.-Vrouw ter Nood). 
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Zwaags Triduüm  
Behalve voor onze vele activiteiten in kerk 
en parochiecentrum,  
nodigen wij u ook regelmatig uit voor 
bijzondere activiteiten (of zelfs reizen) wat 
verder weg. 
 *Ieder jaar vindt in de maand Mei het 
Zwaags Triduüm plaats.  Deze drie dagen 
staan in het teken van bezinning, gebed, 
ontspanning, ontmoeting en gezelligheid.  
Dit alles in de vorm van kerkvieringen 
(zowel katholiek als oecumenisch), 
muziek, verhalen en optredens.  U wordt 
deze dagen goed verzorgd door een groot 
aantal vrijwilligers,  
waarbij het aan lekker eten en drinken niet zal ontbreken.  
Voor opgave en info: Gré Gobes-Dekker mjgobes@gmail.com 
 
26 mei SINGIN 
Vier koren die ervoor zorgden dat er 
een gezellige sfeer was in onze 
kerk. Mooie liederen, ieder koor op 
zijn eigen manier. Een prachtige 
middag met na afloop een hapje en 
een drankje.  
Zingen verbindt alle leeftijden! 
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30 juni Regio Jongerenviering Ken je Mij?  
Wat was het een mooie viering. Een regionale dienst waarbij jongeren 
in de schijnwerpers stonden. Niet alleen muzikaal maar ook qua 
teksten en inspiratie. De werkgroep die 
deze viering had voorbereid had een krant 
gemaakt waarin jongeren van zich lieten 
horen. Antwoorden op de vraag is er meer 
tussen hemel en aarde?; een column over 
inspirerende filosofie en nog meer 
uitspraken van jongeren over hun inspiratie; 
maar ook de vraag Ken je mij?  De jongeren 
lieten zich goed zien en horen.  
Het koor Reaching Hand en een paar oud 
leden van Aloud zongen hierbij prachtige 
liederen. Fijn dat die samenwerking er was. 
Aan het einde van de dienst werd aan 
Anouk Groot-Hudepohl (zij zingt bij Reaching Hand) de Gregoriusspeld 
uitgereikt vanwege het feit dat zij kinderkoor Sunhine al 25 jaar 
begeleidt op de piano! Een oorkonde en speld die dik verdiend zijn! 
Ook onze koster Simon Out werd naar voren geroepen. Hij kreeg de 
paaskaars van het vorige jaar. Simon staat voor iedereen klaar en 
besteedt heel wat uurtjes in onze kerk met zijn vrijwilligerswerk op vele 
gebieden. TOP!  
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14 juli Doopviering die werd voorgegaan door kapelaan Peter Piets. 
Er werden 5 kinderen uit onze parochie gedoopt: Arianna, Vincent, 
Mariz, Luca en Silvan.  
Het thema was: Een nieuw begin door de ogen van onze kinderen. 
Een volle kerk, waarbij Peter Piets heel goed de symbolen van het 
doopsel wist uit te leggen. Kinderkoor Sunshine zong er mooie liedjes 
bij en ook Anouk (pianiste van het koor en moeder van twee 
dopelingen) zong er een sololied. Het was een indrukwekkende viering 
die de ouders van de dopelingen heel goed hadden verzorgd. 
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20 oktober Spelletjesmiddag Reaching Hand 
Jong en oud kwamen deze middag voor 
een gezelschapsspel naar het Kwakerspad. 
Een lekker hapje en een drankje erbij en de 
gezelligheid was compleet. Leuk dat er ook 
een diversiteit aan spellen was waarbij 
iedereen kon aanschuiven. Een initiatief 
wat vast een vervolg krijgt na alle positieve 
woorden van de deelnemers. Een heerlijk 
zondagmiddag vertier! 
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Sint Maarten viering 
11 november is de dag…….dit keer was het op 10 november de dag.  
Op zondag 10 november liepen er namelijk vele 
kinderen een Sint Maarten optocht door onze 
kerk met prachtige lampions. Ook het verhaal 
van de soldaten op het paard en de bedelaar 
werd hier prachtig in vertolkt. Voorganger Jules 
Post maakte er een mooie viering van waarin de 
kinderen goed ondervraagd werden of ze wel 
hadden opgelet……..en dat hadden ze. Want 
menig kind kreeg een snoepje na het 
beantwoorden van de vragen. Na afloop werd 
elk kind tevens getrakteerd op een zak snoep, 
natuurlijk wel nadat ze eerst hadden gezongen! 
 
Afscheid diaken Jules Post 
Op zondag 8 december ging Jules voor de laatste keer voor in onze 
kerk. Het koor Sint Caecilia zong en maakte er daardoor een extra 
feestelijke viering van. Na negen jaar actief te zijn geweest in West-
Friesland gaat Jules met pensioen. Jules werd in Grootebroek geboren 
en heeft diverse banen gehad. Van leraar maatschappijleer en 
godsdienst tot diverse functies in de geestelijke verzorging bij de 
Koninklijke Marine. Met zijn vrouw en twee zoons is hij tegenwoordig 
woonachtig in het Friese Wons. Jules werd uitgebreid bedankt in de 
viering door vertegenwoordigers van de koren en door Gre Gobes 
namens de SamenKerkGroep en de parochieraad. 
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Schoolklassen op bezoek 
Dinsdag 10 december kwamen er 7 groepen van de brugklas RSG 
kijken in onze kerk. Naast onze kerk bezochten de leerlingen ook de 
Synagoge, de Moskee, de Zuiderkerk en de Joodse Begraafplaats. Het 
kerkbezoek stond in het teken van de week van 
respect. Een druk programma ook voor Peter Piets 
en Simon Out. Van 8.30-12.30 uur was de kerk 
gevuld met jongeren. Peter vertelde zeer inspirerend 
over de kerststal, over de soms moeilijke woorden 
die in de kerk gebruikt worden, over het verschil met 
andere kerken, de godslamp, altaar, tabernakel, 
kruis. Mooie vragen werden er ook gesteld door de 
jeugd: Wat vindt u het belangrijkste aan dit geloof? 
Wat wordt er gedaan voor de jeugd in de kerk? 

 

Donderdag 12 december 
kwamen de groepen 3,3-4 en 4 van basisschool 
Pancratius een kijkje nemen in de mooi versierde kerk.  
De kinderen hadden fantastische vragen aan onze 
kapelaan. Wat is het verschil tussen Jezus en God? Is 

dat wel een kind van Jozef en Maria, 
want u heeft het over een kind van 
God. Waarom moest Jezus dood? 
Wie was de eerste mens op aarde? 
Was Jezus het eerste kind dat werd geboren? Hoe 
wist Jezus dat het kerstfeest was toen hij werd 
geboren? Wie was Pancratius? Prachtige 
gesprekken, wat hebben ze goed nagedacht! 
Complimenten aan de kinderen ook! 
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Donderdag 19 december 
kwam de hele 
Pancratiusschool met 305 
leerlingen om daar hun 
kerstviering te houden. Wat 
een drukte en wat een 
mooie start van de Kerst! 
 
24 december Kerstmusical Kinderkoor Sunshine  
Op 24 december hebben de kinderen twee keer de 
kerstmusical Het Engelenhuis opgevoerd. De 
engelen deden hun uiterste best om er dit jaar iets 
onvergetelijks van te maken, maar in alle drukte 
vergaten ze waar het écht om draait. De kleine 
engel zette ze op het goede spoor en alle engelen 
maakten kennis met Maria, Jozef en het kindje 
Jezus. Ook de schaapjes kwamen erbij en maakten 
het verhaal helemaal compleet. Hierdoor konden we 
circa 200 mensen een mooie start van de 
kerstdagen bezorgen. 
Joyful Spirit en Reaching Hand in één viering 
Een goed gevulde kerk op kerstavond. Kapelaan Peter Piets ging voor 
en maakte er samen met de koren een mooie viering van. Een fijne 
samenwerking waarin beide koren goed naar voren kwamen. Een 
inspirerend, muzikaal begin van het kerstfeest. 
 
 
 
 
 
25 december Gemengd koor Sint Caecilia  
En ook ons mooie koor Sint Caecilia heeft de kerstliederen door de 
kerk laten klinken op eerste kerstdag. De viering werd inspirerend 
voorgegaan door kapelaan Wim Zürlohe. 
 
Oudejaarsavondviering 
Door onze eigen groep, Diensten Onder leiding van Parochianen, is het 
jaar afgesloten met een oudejaarsviering. Ook deze groep heeft dit jaar 
weer vele mooie vieringen gemaakt.   
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Woensdagvieringen 
Een keer in de maand wordt in onze kerk ook op de woensdagochtend 
een Eucharistieviering gehouden. Afwisselend gaan kapelaan Piets en 
kapelaan Zürlohe voor in deze viering. Het zijn mooie, kleinschalige 
vieringen, waarbij ongeveer 15 á 20 bezoekers aanwezig zijn.  
Na afloop is het altijd heel gezellig bij de koffie. U bent van harte 
welkom om hierbij ook aanwezig te zijn. De data worden vermeld in het 
Kontakt en bij de mededelingen op zondag.   
  
Steekt u liever eens op woensdagmiddag een kaarsje aan? 
Ook dan zijn de kosters aanwezig, zo ongeveer tot 16.00 uur. 
 
Voedselbank 
In onze kerk worden het hele jaar door houdbare producten ingezameld 
voor de Voedselbank. U ziet de bak bij binnenkomst al direct staan. Fijn 
dat onze parochianen hieraan denken en zo ook op dit gebied een 
steentje bijdragen. 

Pelgrimsreizen 
In regionaal of iets groter verband worden er 
regelmatig pelgrimsreizen georganiseerd  
naar o.a. Lourdes, Rome, Hildegard van 
Bingen, enz. 
Als u denkt: dat lijkt mij ook wel eens wat, 
houdt u dan het Kontakt in de gaten. 
Voor meer informatie kunt u mailen met de 
contactpersoon van de parochie:  
mjgobesdekker@gmail.com  
 
 
 

Beste mensen 
Ook zo enthousiast over de activiteiten van afgelopen jaar? Denk dan 
ook aan uw bijdrage voor de KERKBALANS. Wanneer wij ervoor 
zorgen dat er voldoende financiën binnenkomen én er komen 
voldoende bezoekers, dan gaan er ook de komende jaren nog mooie 
vieringen en activiteiten plaatsvinden in onze kerk. 
 
Vriendelijke groeten, SamenKerkGroep Enkhuizen. 
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